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Het Eras (Kerst) Musje 10 
Maandag 12 december 2016 

 

 

 

 

 

 

Voor in de agenda!  

Maandag 12 december De geboortedag van de Profeet Mohamed (vzmh) 

Woensdag 14 december Ouderraadsvergadering 

Vrijdag 16 februari  Groep 8 bezoekt het Sancta Maria! 

Maandag 19 december 3e Vergadering van de leerlingenraad! 

Woensdag 21 december Start van de winter 

Woensdag 21 december Kerstdiner 

Donderdag 22 december Kerstmusical 

Kerstvakantie van vrijdag 23 december t/m zondag 8 januari 2017 

9 t/m 12 januari  Bijdrage schoolreisje contant betalen bij de administratie 

Woensdag 11 januari Luizencontrole 

Donderdag 12 januari Studiedag! Alle leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 13 januari  We gaan weer naar school! 

Vrijdag 13 januari  Voor alle leerlingen moet bijdrage schoolreisje betaald zijn!! 

Maandag 23 januari  Start CITO M periode 

Dinsdag 24 januari   Klankbordgroep vergadering 

Woensdag 25 januari Ouderraad vergadering 

Zaterdag 28 januari  Chinees Nieuwjaar! Het jaar van de haan! 

Vrijdag 10 februari  Einde CITO M periode 

Dinsdag 14 februari  Valentijnsdag  

Dinsdag 14 februari  Groep 8 heeft Jinc stage 

Woensdag 15 februari Groep 7 heeft Jinc stage 

Woensdag 15 februari Groep 8 op bezoek bij het Coornhert Lyceum 

Voorjaarsvakantie van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 

Maandag 27 februari  Wij gaan weer naar school! 

27 & 28 februari  Definitieve adviesgesprekken groep 8 

Woensdag 1 maart  Luizencontrole 

Woensdag 1 maart  8.45 uur Ouderraad vergadering 

Donderdag 2 maart  De Onderwijsinspectie komt op bezoek 

Dinsdag 7 maart  Studiedag! Alle kinderen zijn vrij! 

Woensdag 8 maart  Internationale Vrouwendag! 

Maandag 13 maart  Start oudergesprekken tweede ronde 

Maandag 13 maart  Groep 5 naar de voorstelling De grote Illusionist! 

Maandag 13 maart  Internationale dag van het geluk! 
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Fietsen parkeren in de fietsnieten voor de school 

Regelmatig staan de fietsen voor de school schots en scheef waardoor zij het hele 

trottoir bezetten, lastig voor mensen die op de stoep naar school komen lopen. Graag 

verzoekt de school u/jullie de fietsen voor de school in de zogenaamde ‘fietsnieten’ 

recht neer te zetten zodat voetgangers en moeders met kinderwagens nog goed op de 

stoep kunnen lopen als zij hun kinderen brengen en halen. Onze dank is alvast groot! 

Studiedag 12 januari 2017 

Op donderdag 12 januari is er een studiedag en zijn alle leerlingen van de groepen 1 tot 

en met 8 vrij. Er is geen mogelijkheid tot opvang op die dag. De peuterspeelzalen zijn 

die dag wel open. 

 

Inspraakochtend DOCK 

Op woensdag 14 december organiseert DOCK een inspraakochtend voor vrouwen van  

9.15 – 10.45 uur. De inloop start vanaf 8.30 uur bij de Kas aan de Bernadottelaan 199a. 

Bezoek aan de ochtend is kosteloos en onder het genot van een kopje koffie of thee kunt 

u meepraten en meedenken met DOCK. Want wilt u graag wat met sporten en beweging 

voor vrouwen in de wijk, of graag wat met opvoeding als invulling van de 

koffieochtenden. Als u wat meer informatie over deze ochtend wilt, dan kunt u Hanan el 

Hadouchi (moeder van Ranya en Hamza) benaderen voor vragen! U bent van harte 

welkom! 

 

Bijdrage schoolreisje 

Wij vragen u vóór 12 januari € 55 per leerling voor de groepen 1 t/m 7 en € 80 per 

leerling voor groep 8 te betalen. Dit kan op de volgende manieren: 

1. Het bedrag van € 55 of € 80 vóór 12 januari a.s. overmaken via de bank op 

rekeningnummer NL39 ABNA 0577 3608 33 t.n.v. Piramide Meerwijk Ouderraad (dit is 

nog de oude naam!) 

2. Het bedrag van € 55 of € 80 contant met gepast geld betalen bij Monique van de 

administratie. Dit kan op maandag 9 januari, dinsdag 10 januari of woensdag 11 januari 

2017 van 8.30 – 14.30 uur. Op donderdag 12 januari moet er voor iedere leerling 

betaald zijn! Kinderen voor wie er na 11 januari niet is betaald, lopen het risico niet mee 

te kunnen op schoolreisje of schoolkamp. 

Juf Suzan komt terug na de kerstvakantie 

Na de kerstvakantie komt juf Suzan terug in groep 1a. Na 

het verlof voor haar zoontje Jesse is zij er weer helemaal 

klaar voor! Zij zal werken op maandag, dinsdag en vrijdag. 

Op woensdag en donderdag staat juf Judith in de groep. Op 

woensdag 21 december, met het kerstfeest nemen wij 

afscheid van juf Sylvia. Wij danken haar voor haar enorm 

fijne inzet in de groep en in de school. 

Groepen 5 gaan verhuizen! 

Aanstaande donderdag en vrijdag gaan de groepen 5 hun 

lokalen boven verwisselen voor twee lokalen op de Erasmuslaan 1. Aan het Leonardo da 

Vinciplein zal een nieuwe ingang komen voor onze dependance aan de overkant. De 

Algemeen nieuws 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik_9PeiuTQAhXChRoKHcVzDuoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/305963368409208162/&psig=AFQjCNGwr8ZADg-lTj7ymoxDRwleaXeHOg&ust=1481268876895974
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ouders van de groepen 5 zijn hierover reeds ingelicht. Donderdag zal in het teken staan 

van de verhuizing en vrijdag 16 december zullen de kinderen voor het eerst les hebben 

in hun nieuwe lokaal. De juffen en de kinderen gaan in de laatste week voor de 

kerstvakantie deze lokalen nog helemaal gezellig inrichten. Wij wensen hen vast veel 

succes en een echt “Erasmus-gevoel”, ook aan de overkant.  

 

 

Klankbordgroep 

Afgelopen dinsdag was er een bijeenkomst van de klankbordgroep de Erasmus. In deze 

klankbordgroep zijn vertegenwoordigd vier mensen van de school (Ruscha, Ayse, Esther 

en Janneke) en elf moeders. Het doel van de klankbordgroep is om samen in gesprek te 

gaan over allerlei zaken binnen de school. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Een 

dialoog tussen ouders en school om het beste onderwijs te kunnen verzorgen. We 

hebben het gehad over de feesten die op school gevierd worden. Voorstel is dat wij bij 

de nieuwsbrief een overzicht weergeven van de feesten die er in de betreffende maand 

zijn. We willen graag aandacht hebben voor diversiteit op onze school en daar hoort bij 

dat wij elkaars feesten leren kennen en elkaars feesten kunnen vieren. In de maand 

december 2016 zijn er al een aantal belangrijke wetenswaardigheden. Zo wordt op 12 

december de geboortedag van de Profeet Mohamed gevierd door moslims, op 25 en 26 

december is het Kerstfeest en start Chanoeka. Op 15 december is het de verjaardag van 

Boeddha Amitabha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De geboortedag van de Profeet Mohamed ( سلم و عليه الله صلى )  
De Profeet Mohammed (vzmh) werd geboren op de twaalfde dag van Rabie-al-Awwal, de 

derde maand van het moslimjaar, omstreeks het jaar 570 van de christelijke jaartelling. 

Zijn geboortedag wordt in de gehele moslimwereld gevierd. Mevlid Kandili (Turks), 

Moeloed an-nabi (Marokkaans) of Milaad en-nabi (Surinaamse en Molukse moslims). 

Thuis en in de moskee bezingen mensen het leven van de Profeet (vzmh). Er worden 

vruchten en zoetigheid gegeten en mierzoete drankjes gedronken. Dit gebruik hangt 

nauw samen met het spreekwoordelijke 'zoet eten en zoet denken' in de Arabische 

cultuur. Het consumeren van zoetigheid staat voor moslims symbool voor de positieve 

manier van denken over de Profeet (vzmh). 

Nieuws uit de Feestenkalender! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6h_vQge3QAhXWc1AKHdoXDG4QjRwIBw&url=http://www.zazzle.fr/cercle_des_symboles_religieux_dor_pendentif_rond-177535603636031374&bvm=bv.141320020,d.ZWM&psig=AFQjCNHo5Fj_phPnYDlyZHO7kKqhMr07kA&ust=1481575525371285
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15 december vieren wij de verjaardag van Verjaardag van O-me-t'o-fo 

Op 15 december vieren we de verjaardag van de zeer populaire boeddha Amitabha. 

Amitabha staat aan het hoofd van het Reine Land of het Westerse Paradijs voorbij de 

bergen van West-China. Zijn navolgers bidden dat hij hun in zijn reddingsschip over 'de 

zee van verdriet' naar het paradijs mag leiden. Amitabha is een boeddha die erg begaan 

is met de mens. Wie hem bij problemen aanroept, zal geholpen 

worden. Op zijn verjaardag doen mensen boete en tonen berouw 

voor hun zonden. Het Amitabha-boeddhisme, ook wel amida-

boeddhisme of amidisme, is een hoofdvertakking van het 

mahayana-boeddhisme dat een van de grootste stromingen van 

het boeddhisme in Oost-Azië is.  De Boeddha Amitabha is de 

heerser van het Westerse Paradijs en de belangrijkste godheid 

van de school van het 'Zuivere Land' (Qingtu). Hij is de 

geestelijke vader van de Bodhisattva Avalokiteshvara (Chinees 

Guanyin). Volgens de Tibetaanse boeddhisten is de Panchen 

Lama de incarnatie van de Boeddha Amithaba. Amitabha wordt 

meestal afgebeeld in lotuszit met de handen in de 

meditatiehouding. 

25 en 26 december vieren wij Kerstmis 

Kerst is een echt gezelligheidsfeest. In de koude en donkere 

wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij 

elkaar te zijn. Kerst is alleen niet altijd een gezelligheidsfeest 

geweest. De afgelopen eeuwen hebben christenen tijdens de 

kerstdagen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Voor 

christenen is Kerst het feest van de komst van Jezus naar onze 

aarde. 2016 jaar geleden werd Jezus Christus geboren. Het 

klassieke kerstverhaal laat ons zien hoe Jezus geboren werd in 

een stal. Geen wieg was er voor Hem weggelegd, het enige dat 

gebruikt kon worden was een voederbak. Het verhaal over de 

geboorte van Jezus is te vinden in Lucas 2 in het Nieuwe 

Testament (het tweede deel van de Bijbel).  

25 december start de viering van Chanoeka 

Chanoeka is een Joods feest. Het feest staat ook wel bekend als 'het feest van 

de lichtjes' of inwijdingsfeest. Het feest duurt acht dagen, ter nagedachtenis 

aan het 'Chanoeka-wonder', een olielampje dat niet 1 dag, maar acht dagen 

bleef branden. Op 25 december start Chanoeka, wat officieel duurt tot en met 

zondag 1 januari 2017. 

             

          Vredig, lief voor elkaar en knus! 

Dan moet je zijn op  

de Erasmus, dus!  

De volgende nieuwsbrief, ontvangt u in de week van 19 december 2017 

Directie en team van OBS de Erasmus! 

De nieuwsbrief wordt geschreven door Ruscha Wijdeveld en Ayse Sarihan i.s.m. collega’s van de Erasmus 
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